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Kerkdiensten  

 

Zondag 23 maart, 10.00 u Wognum 
Ds. Arie Jan van der Bom – Organist: Christine Janssen 

Ouderling: Tiny Irgolitsch – Lector: Bernice Zuidhof 

 
Zondag 30 maart, 10.00 u Wognum 

Pastor Esther Jeunink – Organist: Arjen de Boer 

Ouderling: Arienne Brinkman – Lector: Koos Taanman  
 

Zondag 6 april, 10.00 u Benningbroek 

Palmpasen en K!ND 

Pastor Ton Heijboer – Organist: Jeroen Rijpkema 
Ouderling: Tryja Boven – Lector: Marjon Toebes 

 

Zondag 13 april, 10.00 u Wognum 
ds. Marianne Gaastra – Organist: Harry Toebes 

Ouderling: Tiny Irgolitsch – Lector: Bernice Zuidhof 

 
Donderdag 17 april, 19.00 u Sijbekarspel 

Witte Donderdag Avondmaal 

Ds. Marianna Gaastra – Organist: Harry Toebes 

Ouderling en Lector: Tryja Boven  
 

Vrijdag 18 april, 19.00 u (Goede Vrijdag) Benningbroek 

Ds. Marianne Gaastra – Organist: Arjen de Boer 
Ouderling: Tryja Boven – Lector: Lammy Taanman 

 

Zaterdag 19 april 10.30 u (Stille Zaterdag) Sweelinckhof 

Ds. Marianne Gaastra en Álvaro Rodrigues Luque 
Oecumenische Paasviering 

 

Zaterdag 19 april 21.30 u Wognum  
Stille Zaterdag Paaswake m.m.v. het Byzantijns mannenkoor 

Ds. Marianne Gaastra – Organist: Jeroen Rijpkema 

Ouderling en Lector: Bernice Zuidhof  
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Zondag 20 april, 10.00 u Wognum Paasviering 

Ds. Marianne Gaastra – Organist: Harry Toebes 
Ouderling: Tiny Irgolitsch – Lector: Koos Taanman 

 

Zondag 27 april, 10.00 u Sijbekarspel 
samen met PG Thomas gemeente 

Dhr. Bart Kroon – Organist: Arjen de Boer 

Lector: Marjon Toebes 
 

Zondag 4 mei, 10.00 u Wognum RK Kerk 

Oecumenische dienst i.v.m. dodenherdenking 

Ds. Marianne Gaastra en dhr. Hans van Engen 
 

Vespersamenkomsten 19.00 – 19.30 u Wognum 

Woensdagen 19, 26 maart en 2, en 9 en 16 april 
Let op: de viering op 2 april begint om 19.15 u. 

 

Bij enkele diensten    Marianne Gaastra 

Vespers, Stille Week en Pasen 

De vespers rondom de zeven kruiswoorden* zijn een bron van 

stilte en eenvoud. Langzaam komen wij steeds dichter bij de 

week voor Pasen: de Stille Week. Elke vesper doven we een 
kaars, die de volgende vesper ook niet meer brandt. Gideon van 

Dam heeft 7 kandelaars gemaakt die in de vespers symboliseren 

dat het licht steeds minder wordt tot in de zevende vesper ook 
de laatste kaars wordt gedoofd. Alleen de Paaskaars brandt dan 

nog; totdat die ook, op Goede Vrijdag, gedoofd wordt.  

 
* De zeven kruiswoorden. 
Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. (Luk. 23:34) 
Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn. (Luk. 23:43) 
Vrouw, zie, uw zoon. … Zie, uw moeder. (Joh. 19:26-27) 
ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! Mijn God, mijn God waarom hebt U mij verla-
ten. (Mat. 27:46; Mark. 15:34) 
Mij dorst. (Joh. 19:28) 
Het is volbracht! (Joh. 19:30) 
Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. (Luk. 23:46) 
 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=f9e0ac5b7ff914cbb380fc206d5560dfd91bb255e292ee72abf4852018d8b726JmltdHM9MTc0MTU2NDgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=2fecf7b3-928d-614d-0f78-e3ce93e16008&psq=zeven+kruiswoorden&u=a1aHR0cHM6Ly9ubC5wcm90ZXN0YW50Lmxpbmsvb3ZlcmRlbmtpbmctZGUtemV2ZW4ta3J1aXN3b29yZGVuLXZhbi1qZXp1cy8&ntb=1
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Alles staat klaar voor de eerste vesper. Er zijn nog vespervierin-
gen op 19 en 26 maart en 2, 9 en 16 april, zie pag. 3 

 

Palmzondag 

De Stille week begint met Palmpasen. De intocht van Jezus in 

Jeruzalem. Hij weet wat hem te wachten staat en toch gaat hij. 
De mensen zwaaien met Palmtakken en leggen hun kleren op de 

weg, zodat hij er overheen kan rijden met zijn ezel. Wat een iro-

nie. Een koning rijdt op een paard, hoog verheven, en niet op 
een ezel. Dat moet toch wel verkeerd aflopen? En het komt ook 

niet goed, schijnbaar, maar voor je in de gaten hebt dat het 

schijnbaar is, gaat er wat tijd over heen. Het zogenaamde Tri-

duüm. Witte donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag.    
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Witte Donderdag 

Het gejuich verstomt en verandert langzaam in gemor, geroddel, 
verraad. Op Witte Donderdag begint een dienst waarin die om-

mekeer zichtbaar wordt. Het is een dienst die pas aan het einde 

van de Paaswake eindigt met de zegen. We zijn met onze aan-

dacht bij het laatste avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen 
viert. Nog één keer zijn ze met elkaar samen. Het dreigende ge-

druis van geweld weten ze nog even buiten te houden. Even 

maar. Ze zitten rondom de tafel. Jezus breekt het brood en deelt 
het: zijn lichaam. Hij laat de beker met wijn rondgaan: zijn 

bloed. “Doet dit telkens weer en gedenk mij”. Kort daarop ver-

laat Judas de tafel om Jezus te verraden. Hij gelooft niet meer 
dat met Jezus de Messias is gekomen.  
 

Goede Vrijdag  

De dag daarna wordt Jezus opgepakt en na een rechtszitting -  
die die naam niet waard is, want alles is doorgestoken kaart – 

wordt hij gekruisigd. Op Goede Vrijdag zetten we de dienst van 

Witte Donderdag voort en lezen we vanuit het evangelie zijn lij-
densverhaal. Stil en ingetogen. Het licht van de Paaskaars wordt 

gedoofd op het moment dat Jezus sterft. We gaan naar huis en 

keren op Stille Zaterdag terug omdat we weten dat dit het einde 

niet kan zijn.  
 

Stille Zaterdag 

Het licht wordt binnengebracht, aangestoken aan het vuur dat 

symboliseert dat Gods Geest altijd bij ons is, ook als het levens-
licht is gedoofd. Het Byzantijns mannenkoor zingt liederen in de 

dienst. Je weet niet wat ze zingen, maar je begrijpt het wel, als 

je het toelaat. Je kunt het voelen tot in het diepst van je ziel.  
Eeuwenoude liederen uit de Oosters-orthodoxe traditie die klin-

ken bij het nieuwe licht van Pasen. Het graf breekt open. De Op-

gestane is in ons midden. We delen het licht en steken de tijdens 
de vespers gedoofde kaarsen aan: wij worden lichtdragers. De 

Heer is waarlijk opgestaan! We vertellen elkaar de verhalen van 

de God die bevrijdt. Van het begin van de schepping, van de 
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uittocht uit Egypte, van de profeten die telkens weer het nieuwe 

leven aankondigen. En dan is er aan het einde van de drie dagen 
van het Triduüm de zegen van God.  
 

Paasmorgen  

De opstanding van Christus maakt het mogelijk dat wij met de 

dood kunnen leven. Wij weten, geloven, hopen of verlangen dat 

het duister en de dood het einde niet zijn. Met Pasen breekt het 
leven door alle versteendheid heen. Huub Oosterhuis verwoordt 

dat zo:  

Soms breekt uw licht in mensen door onstuitbaar. 
Zoals een kind geboren wordt. 

Gedenk de mens die wordt genoemd uw kind, 

Uw koninkrijk, uw licht. 

Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd, 
Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd. 
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Gedenk ons die als hij geboren zijn, eens en voorgoed, 

Die uit zijn mond uw naam hebben gehoord, 
Die moeten leven in de schaduw van de dood 

Die moeten leven in de schaduw van de dood. 

Hem achterna, hem achterna, hem achterna, hem achterna, 
Hem achterna, hem achterna, hem achterna, hem achterna. 

 

Oecumenische Werkgroep 

Op zondag 4 mei bereiden we een viering voor in het kader van 
de dodenherdenking. Dit zal om 10.00 uur in de Hieronymuskerk 

zijn. Hans van Engen en Marianne Gaastra gaan daarin voor. Er 

is muzikale medewerking van Tiny Posch (viool) en één of twee 
van haar leerlingen. Het wordt een mooie ingetogen viering met 

ruimte voor verdriet, maar ook voor hoopvolle dromen voor 

vrede.  
 

Meditatiegroep      Marianne Gaastra 

De eerste meditatiegroep na de vesper zal weer zijn op 21 mei 

van 19.00-19.45 u. In april en maart waren er geen meditaties, 

omdat we toen vespers op die dagen hadden. Zij zijn net als de 
meditaties stil en ingetogen van aard.  

 

Vanuit de kerkenraad         Harry Toebes 

We zijn in de 40-dagentijd aangekomen, een tijd van bezinning 

uitlopend op Pasen, de dag van de opstanding. 

Vanaf Aswoensdag is er elke week een vesper. Een prachtig 
initiatief om op een doordeweekse dag in de 40-dagentijd vanaf 

19.00 u een half uur stil te staan en stil te worden. Een tref-

fende, sobere liturgie, in stilte de kerk binnen te lopen, getroffen 
worden door passende muziek, samen nadenken en zo stil te 

staan bij dat wat deze tijd ons zegt. Op de eerste vesper van as- 

woensdag kwamen zo’n 20 mensen samen. Er kunnen er meer 

bij! 
 

In de kerkenraadsvergadering van 12 februari heeft Marianne 

Gaastra aangegeven per 1 oktober, de dag waarop haar contract 
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van twee jaren bij onze gemeente afloopt, te stoppen met haar 

werk. We zijn haar zeer dankbaar voor al het werk dat zij in 
onze gemeente en daarbuiten in allerlei overleggen heeft 

gedaan. Ze heeft ons op diverse sporen gezet, ons als 

kerkenraad geïnspireerd en scherp gehouden en dat alles in 
goede harmonie. Dat betekent dat we zo snel als dat mogelijk is 

een beroepingscommissie instellen en die de opdracht meegeven 

op zoek te gaan naar een nieuwe voorganger/ster. De spoeling is 
echter dun, er gaan veel predikanten met emeritaat en de ‘jonge 

aanwas’ is niet enorm. We vertrouwen erop dat ook hiervoor een 

oplossing komt. Met de kerkenraad van de Thomasgemeente is 

vorig jaar een gezamenlijke vergadering geweest om nader ken-
nis te maken nu we regelmatig samen diensten houden. Eind 

maart staat er weer een gezamenlijke bijeenkomst gepland, nu 

in Oostwoud. We zetten de kennismaking voort en onderzoeken 
dan wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

 

Aan de hand van een tekening verduidelijkte Jan Hania in de 
kerkenraadsvergadering de stand van zaken rond de 

bouwplannen op het kerkenland in Benningbroek. Op een later 

tijdstip dit jaar is er een informatieavond, eerst voor 

omwonenden en aansluitend voor inwoners van Benningbroek en 
Sijbekarspel in de kerk van Benningbroek. Bewonderenswaardig 

hoe scherp en verstandig de bouwcommissie met de architect 

het ingewikkelde proces begeleidt. Er zal de komende weken ook 
een gesprek met (vertegenwoordigers van) het buurtcomité van 

Sijbekarspel worden gepland om de voortgang daar te 

bespreken. Er zijn het afgelopen jaar de nodige activiteiten 

uitgevoerd en nieuwe initiatieven worden genomen. Ook daar zit 
men niet stil om de kerk vooral ‘de kerk van het dorp’ te laten 

zijn. Mooi om te zien! 

 
Tenslotte is te melden dat de kerkenraad iets meer 

vergaderingen gaat inplannen om ook ruimte te geven aan de 

behoefte tot bezinning op ons gemeentewerk. We merken dat 
we soms een volle agenda hebben met allerlei regelzaken en 

informatiepunten, waardoor we soms wat minder ruimte hebben 

om na te denken over de vraag waarom we bepaalde dingen 
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doen, vanuit welke visie en welke drijfveren. Wordt vervolgd. 

 

Inspiratie 

Wat geeft je inspiratie? 

De vraag ‘wat geeft je inspiratie?’ 

staat centraal bij de bezinningsbij-

eenkomst op donderdagavond 27 
maart in de ontmoetingsruimte van 

de Hiëronymuskerk. Na een inleiding 

over de betekenis van inspiratie is 
het woord aan vier mensen die iets 

creëren: een wandkleed, beeld of 

schilderij, een lied of een gedicht. Zij 
vertellen over hun inspiratiebronnen 

en laten daarbij werk zien of horen.  

De sprekers zijn Thea en Gerard 

Duipmans (beeldende kunst), Ina 
Broekhuizen (schrijven) en Harm 

Vlaar (muziek).       

 
De avond wordt georganiseerd door de oecumenische werk-

groep Wognum. 

Donderdag 27 maart. Ontmoetingsruimte Hiëronymuskerk. 

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20 uur. 

De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. 

Taakgroep Pastoraat    

Mobiele Buurthuiskamer      Bernice Zuidhof 

Op woensdagochtend 11 september jl. opende de Protestantse 

kerk van Wognum haar deuren voor de Mobiele Buurthuiskamer 
van het Leger des Heils. Wegens wisselend succes, gaan we 

nog zeker door tot de zomervakantie! 

 
Natuurlijk weet u inmiddels al dat de Mobiele Buurthuiskamer 

een initiatief van het Leger des Heils is en dat op meerdere 

Werk van Thea Duipmans 
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plekken in Nederland dergelijke buurthuiskamers georganiseerd 

worden. Dat dit initiatief tot doel heeft duurzaamheid, 
betaalbaarheid en sociale verbinding te bevorderen. 

In Wognum wordt de Buurthuiskamer elke tweede woensdag 

van de maand (9 april) gehouden in samenwerking met de ge-
meente het Vierkant. Van 10.00- 12.00 uur bent u van harte 

welkom! 

Bloemen 

De bloemen van de afgelopen zondagen zijn gegaan naar: Wim 
Drijver, Pieter Gorter, Carla Boersma, Roel en Arienne Brinkman, 

Frank Hoebe en Tonny en Folkert en familie. Allen vergezeld van 

een hartelijke groet van de gemeente.  

 
Taakgroep Financiën & Beheer       Jan Hania 
 

Bouwplan in Benningbroek 

Begin maart zou een informatiebijeenkomst plaatsvinden over de 

woningbouw aan de Kerkelaan te Benningbroek. Al maanden zijn 
we met diverse partijen in gesprek en voortdurend wordt het 

plan bijgewerkt waarbij rekening gehouden wordt met de be-

langrijkste opmerkingen.  

Het plan dat begin maart gepresenteerd zou worden (voorlopig 
plan voor de basis van het bestemmingsplan) is in februari voor-

gelegd aan diverse partijen. Op het plan zijn toch nog enkele op- 

en aanmerkingen binnengekomen. Die nemen wij serieus en wil-
len we eerst verder uitwerken. Het plan is nog te veel in bewe-

ging en daarom hebben we besloten de informatieavond  nog 

even uit te stellen. 

De opmerkingen zullen er waarschijnlijk toe leiden dat het plan 
nog wat gedetailleerder wordt uitgewerkt. Het streven is om juist 

ook de aanloopkosten te beperken. Uiteindelijk blijft het de be-

doeling om het grootste deel van de woningen binnen de sociale 
huur en/of betaalbare categorie te realiseren.  We houden u re-

gelmatig op de hoogte. 
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Onderhoud komende tijd 

Als het voorjaar weer in aantocht is worden de onderhoudsklus-
sen weer op een rij gezet. In Sijbekarspel gaat dit jaar niet zo 

veel gebeuren want door een misverstand is er een jaar geen 

subsidie beschikbaar. Klein onderhoud gaat natuurlijk wel door. 

 
De kerk van Benningbroek is aan de buitenkant erg smerig. We 

zijn in overleg met een schoonmaakbedrijf om de gevels schoon 

te spuiten. Dan gaan we kijken of het sauswerk alsnog nagelo-
pen moet worden. Ook in Benningbroek is er nog klein onder-

houd en dat gaan we natuurlijk ook aanpakken. Bij de kerk van 

Wognum moet de buitenverlichting nagelopen worden. Er zit 
een storing in de bedrading. Dit wordt in overleg met de ge-

meente aangepakt. Als de lampen nagekeken zijn gaan we het 

pad (geeltjes) langs de voorgevel van de kerk herbestraten. Een 

mooi klusje voor mooie dagen. 
 

Verder moet de garage achter de kosterswoning geschilderd 

worden. Ook iets dat we proberen in eigen beheer uit te voeren. 
Verder zijn er in de kerk nog enkele klussen. U ziet, weer volop 

werk dit jaar. Heeft u een keer tijd: we zijn blij met uw hulp.  

 

Kosters hebben het druk 

Jaarlijks hebben we een gezamenlijk gesprek met de kosters. 

Daarin worden diverse zaken besproken en ook hoe ze zich voe-

len binnen onze gemeente. Het zijn meestal open en prettige ge-
sprekken. Helaas is niet alles op te lossen maar met elkaar zor-

gen we ervoor dat de kerken er goed bijstaan. En daar ligt tege-

lijk ook een probleem. Door de externe belangstelling hebben de 

kosters het druk. Ze moeten veel vragen beantwoorden en ook 
veel regelen. Het is niet alleen maar een dienst in de week maar 

veel meer. 

 
Om dit toch enigszins te verlichten is besloten dat de tweede en 

vierde zondag in de maand Hannelore geen dienst heeft. We wil-

len dit anders oplossen. Dat betekent dat we alles gereedmaken 
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voor de dienst, koffie en theezetten, etc. We maken een lijstje 

van de werkzaamheden. 
Vraag is, zou u daarbij willen helpen. Dat hoeft niet elke 

keer maar bijvoorbeeld ééns per drie maanden. We zouden het 

fijn vinden dat u ook als vrijwilliger meehelpt bij de dienst. 
Schiet één van de leden van de taakgroep aan en we gaan het 

regelen. 

 

Taakgroep Diaconaat       

Activiteiten voor het jaardoel van start 

Het zal u niet ontgaan zijn: we zijn begonnen met de activiteiten 

voor ons jaardoel. Dat is dit keer De Bloeituin. Woensdag 5 

maart jl. waren wij met elkaar samen om een bijzondere film te 
zien. “Home coming” was geheel in zwart-wit en Hongaars  

gesproken. Uiteraard wel met ondertiteling. Het was geen film 

vol van actie, maar bouwde wel een bepaalde spanning op. Hoe 

reageren mensen in een dorpje wanneer vlak na het einde van 
WOII twee joodse mensen terugkeren. Kwamen zij hun huis 

weer bewonen? En wat met hun inboedel die ondertussen door 

de anderen was toegeëigend? Het gaf de nodige onrust bij de 
mensen en dat was duidelijk te zien in de film. 

  

De komende activiteit is de diaconale maaltijd op woensdag 2 

april (zie hierna). Wat kunt u nog meer verwachten? Vooralsnog 
staat het volgende gepland: 

 

• Wandeling op 21 mei (reserve datum 28 mei) 
• Fietstocht op 22 juni (reserve datum vooralsnog 13 juli) 

  

Na de zomer komen in ieder geval weer een wandeling en een 
filmavond voorbij. We hopen weer op uw deelname. Niet alleen 

voor het jaardoel, maar ook voor de gezelligheid en verbinding 

met elkaar. 
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Samen eten voor het jaardoel 

Op woensdag 2 april organiseert  
taakgroep Diaconaat een 

diaconale maaltijd, waar-

van de opbrengst is  

bestemd voor  
De Bloeituin.  

 

Inloop vanaf 17.00 uur. De maaltijd begint om 17.30 uur.  
 

De maaltijd wordt rond 19.00 uur afgesloten met een vesper.  

Deelname kost €8,50 p.p.   
 

Aanmelden als volgt: 

Invullen van de lijst die bij de diensten in maart in de kerk ligt. 

Of via diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com. Laat daarbij weten 
met hoeveel personen u komt en welk gerecht u eventueel wilt 

meebrengen. Kassabonnen voor de aankopen die u heeft gedaan 

om het gerecht te kunnen bereiden, mag u inleveren bij Rens Op-
broek, Ton Novotny, of Lammy Taanman.  

We maken er weer een sfeervol en smakelijk samenzijn van. 

Dank vast voor uw deelname en tot ziens op woensdag 2 april 
 

P.S. Wij zoeken vrijwilligers. Draagt u de diaconale maaltijd 

een warm hart toe en doet u zelf graag mee? Misschien wilt u ons 

voortaan helpen met het voorbereiden en organiseren daarvan 
zolang u het leuk vindt om te doen. Meer informatie? Bel of mail: 

diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com of tel.nr.:0229-271290 

(Lammy). Of schiet één van ons aan tijdens de koffie na een vie-
ring.  

 
Kerkbalans 2025   Peter van der Molen 

 

Dit jaar is ervoor gekozen de gemeenteleden waarvan we het 
emailadres hebben per mail te benaderen. Dat scheelt papier en 

werk voor de ophalers.  
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Daarom is ook in de antwoordbrief ruimte gelaten om uw email-

adres in te vullen voor een volgende keer. Met de QR-codes in 
de brief, voor kerk en diaconie, is overboeken ook nog gemakke-

lijker gemaakt.  

Nog niet alle leden hebben hun toezegging kenbaar gemaakt. 
Maar verder zijn de bijdragen vergelijkbaar met vorig jaar. 

Voor degenen die dat al gedaan hebben: Hartelijk dank. En de-

genen die nog geen toezegging hebben gedaan vragen wij: Doe 
mee en draag bij aan het werk van de kerk. Net als ieder-

een merkt de kerk ook dat alles duurder is geworden. Energie, 

onderhoud, salariskosten, belastingen, verzekeringen en ga zo  

maar door. Dus uw bijdrage om de kerk in onze gemeente in and 
te houden is onmisbaar en hard nodig 

 

Huispaaskaars  
bestellen 

 
Voor de kerken in Benningbroek en 

Sijbekarspel worden nieuwe paas-

kaarsen besteld. Het wasreliëf is een 

variant van het logo van de PKN: een 
witte vredesduif op een oranje-gele 

ondergrond.   

 
Wilt u een huispaaskaars bestellen 

met dezelfde afbeelding? Dat kan. De 

kosten bedragen voor een kaars van 
25 cm en middellijn 6 cm € 24.50 in-

clusief btw en voor een kaars van 30 

cm en middellijn 8 cm € 32,-- inclu-

sief btw.  
 

Opgave van uw bestelling bij scriba 

Tiny Irgolitsch, tel. 0646113233. 
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In memoriam    Folkert Deinum 

* 18 september 1946       † Hoorn, 9 maart 2025 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Geboren in Friesland. In het dorp Klein Gaastmeer als tweede kind in 
een gezin van zes. De oudste twee: jongens en daarna vier meisjes. Ze 
hadden een boerderij aan een meer. Heerlijk om te varen en te zwem-
men. Liever niet op zondag. Folkerts moeder  was daarin wat rekkelij-

ker dan zijn vader. Maar zeker, toen Folkert jong was, gebeurde het 
niet. Naar school gaan was een hele tocht. Eerst op klompen tot je bij 
een boerderij kwam waar je schoenen stonden en dan verder. De 
klompen waren nodig vanwege de drassige weilanden waar je eerst 
doorheen moest. Folkert kon goed leren en ging naar het Bogerman-ly-

ceum  in Sneek . Daarna naar Utrecht om voor dierenarts te studeren.  
 
Een hele andere wereld ging voor hem open. Wat zal hij zijn Friese taal 
hebben gemist. De taal waarmee je vanuit je hart kunt spreken en 
zwijgen. Niettemin, hij sloot daar vriendschappen voor het leven en hij 
ontmoette daar ook Tonny, zijn vrouw. Ze trouwden, toen ze een flat 
konden krijgen. In de loop der jaren kregen ze drie kinderen, Karolien, 
Jojanneke en Arjen. Als dierenarts voor groot-en kleinvee was hij ie-
mand die met dieren kon communiceren. Geen fratsen, maar doen en 
laten wat nodig is. Hij was als Absyrtus, de hippiater (paardenarts) die 

in de vierde eeuw in het Romeinse Rijk voor de paarden van keizer 
Constantijn zorgde. Tonny heeft van deze vierde-eeuwse paardenarts 
een mooie glas in lood raamhanger laten maken.  
 
In Wognum en in de wijde omtrek daarvan was Folkert bekend om zijn 
kundigheid. Met hartelijke toewijding gaf hij advies en schreef 
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medicijnen voor indien dat nodig was. Je kon hem dag en nacht bellen 
voor een dier in nood. Folkert was trouw. Ook de kerk was belangrijk 
voor hem. Een plaats om op adem te komen en om de “grote God” te 
loven. En misschien ook wel, om dingen die je in je hart bewaard, daar 
in stilte uit te kunnen spreken voor de Heer die ook jouw Schepper is. 

Klussen vond hij fijn. Ook toen het eigenlijk al niet meer verantwoord 
was, klom hij de ladder op om de kerstboom aan de preekstoel vast te 
maken. Wie heeft hier nu het laatste woord?  
Zijn gezondheid was broos, al jaren. Maar het laatste jaar verslech-
terde het. Uiteindelijk is hij in de kring van zijn familie rustig heen ge-
gaan. Wij, als gemeente, gaan hem missen, maar zij als gezin nog 
meer. Dat zij daarbij steun en nabijheid mogen ervaren tot in hun zwij-
gen van God en van mensen. “Het is onmogelijk om iemand te verge-
ten, die zoveel gaf om te herinneren”, stond achter op zijn kaart. En zo 
is het.  
Tekst: ds. Marianne Gaastra. 
 

Beleidsgroep        Piet Rietveld 

Even het geheugen opfrissen… In mei vorig jaar spraken we op 
een gemeenteavond met elkaar over ‘de toekomst van de Kerk’, 

aan de hand van het boek van Aarnoud van der Deijl. In discus-

siegroepen bespraken we daarna hetzelfde thema, gericht op 

onze eigen gemeente Het Vierkant. Ideeën, suggesties, opmer-
kingen, kritische noten, alles werd op grote vellen papier vastge-

legd. Van dit alles is door Marianne Gaastra een samenvatting 

gemaakt voor de beleidsgroep.  
Het bestaande beleidsplan (2020 – 2024) van onze gemeente 

liep ten einde, en het is goed gebruik om dan opnieuw vier jaar 

vooruit te kijken. De kerkenraad zorgde voor een duidelijk om-
lijnde opdrachtomschrijving, waarmee de beleidsgroep aan de 

gang ging.  

In oktober 2024 is de beleidsgroep, bestaande uit Marianne 

Gaastra, Joost van der Kooij, Cobi Louissen, Arienne Brinkman 
en Piet Rietveld, voor het eerst bij elkaar gekomen. In meerdere 

bijeenkomsten zijn we met elkaar in gesprek geweest, met als 

belangrijkste vragen: waar staan we voor, waar gaan we voor? 
Wat is onze visie op de nabije toekomst van onze protestantse 

gemeente Het Vierkant? Hoe sluit dit aan bij het vorige beleids-

plan? En wat is eigenlijk het profiel van onze gemeente? 
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Hierover hebben we op 12 februari jl. een vruchtbare discussie 

gevoerd met de kerkenraad. Zo konden we als beleidsgroep 
weer verder. De afspraak is dat de beleidsgroep op korte termijn 

bij de kerkenraad terugkomt met een opzet, om deze vervolgens 

in een gemeente avond toe te lichten en te bespreken. Het stre-
ven is om dit in april te laten plaatsvinden. Dat vraagt ook om 

een goede gespreksvorm. Die willen de komende weken nog na-

der bepalen. 

€ollectes    Rens Opbroek en Peter van der Molen 
 

 Bedrag  Diaconie doel Kerk  

26 januari  Unicef € 27,20 

2 februari € 56,50 Rudolphstichting € 36,00 

9 februari € 106,15 Exodus € 79,90 

16 februari € 30,20 Vriend. Sweelinckhof € 24,60 

23 februari € 145,40 
Onderwijsproject 

Oeganda 
- 

2 maart   Geen collecte  

9 maart € 76,70 Voedselbank  

16 maart  Kinderkledingbank  

23 maart  Stichting Vaarwens  

30 maart  jaardoel  

6 april  Stichting Amahoro  

17 april  Geen collecte  

18 april  Geen collecte  

19 april     

20 april  jaardoel  

27 april  
SchuldhulpMaatje 

West-Friesland 
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De groene plastic collectemunten met een waarde van € 1,- zijn 

(in eenheden van € 25,-) te bestellen door overmaking van een 
bedrag op de rekening van de kerk: NL 09RABO 0371606020 

onder vermelding van: Collectemunten voor Naam en Adres. 

De penningmeester zorgt ervoor dat u ze krijgt.  

 

Effies Klesse 
 

Zulverroiger 
 

Witte veugel uit een ver vreemd land 

je stane bubb’rend an sloôtkant. 
Pôte amperan te zien, zo iel 

je loif zo sluvig en zo skriel. 

 
Hoe ben jij nou toch bai ons bedaard, 

zocht jij Westfriesland op de kaart? 

Kwam je met de zeumerwind uit zuid 

hier in ’t hoge noorden uit? 
 

Stossig stap je over gras en riet. 

Je groize neef, die groet je niet, 
ziet hai jou as grôte concurrent 

weer hai merakel slecht an went? 

 
Pronk maar met je lichte verepracht 

verhuisd uit duizend-en-ien nacht 

geef gewoôn as stille immigrant 

een oôsters tintje an ons kille land. 
 

©Ina Broekhuizen-Slot 
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Top 2000 dienst 2025 23 februari 2025 
Terugblik: tekst: Ariënne Brinkman 

 
Na vele mails, appjes en enkele samenkomsten is de top 2000 

dienst klaar. Voor de gelegenheid zelfs iets nieuws aangetrok-

ken... Wat fijn toch, om The Legacy (het oude JoKo red.) weer 
te horen. Zelfs om mee te zingen, voor mij is dat dubbel feest! 

Alle songs, want in een top 2000 dienst spreek je niet van lie-

deren maar van songs, zorgvuldig uitgezocht met Karin Rood, 

Marianne Gaastra en Peter van Diepen. Samen met Marianne 
de dienst verder samengesteld met de input van resp. Peter 

van Diepen, ondergetekende, Peter van der Molen, Lammy en 

Dorine Taanman en Marjon Zoer. Laatstgenoemde persoon is 
ook degene die verantwoordelijk is voor het doel van deze 

dienst, een onderwijsproject in Oeganda. Zij en haar man gaan 

vanuit de NGK Broek op Langedijk met nog een aantal mensen 
op werkvakantie. (meer te zien op de hun website Dennis, Mar-

jon en Yara naar Oeganda Livingstone).  

 

Ik heb er weinig van gezien, maar we hadden zelfs prachtige 
verlichting, verzorgd door Tim Bruijns. Maar het mooiste vond 

ik de verbinding tussen mensen. Want hoewel ik meer mensen 

verwachtte, zag ik tussen onze gemeenteleden verbinding met 
mensen van de Hieronymus parochie. Ik heb met volle teugen 

genoten! Het is geen geheim. De top 2000 dienst voelt voor mij 

als mijn kindje. Na Pasen en Kerstmis is het voor mij een hoog-
tepunt.  

 

Ik wil graag iedereen, die op welke wijze heeft meegewerkt aan 

deze dienst bedanken, dat heb ik helaas na de dienst moeten 
nalaten omdat Roel en ik snel weg moesten. Wat niet weg-

neemt dat ik met een enorme grote glimlach terugdenk aan 

deze dienst. De kerk is niet stijf, ouderwets of achterhaald. De 

kerk is altijd en overal. 
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Typisch Protestants   Piet Rietveld 

De Nederlandse taal heeft veel mooie spreekwoorden en gezeg-

den die afkomstig zijn uit de Bijbel, en dan met name uit de 
Statenvertaling van 1637. U kent ze wel: ‘hemel en aarde be-

wegen’, ‘in zak en as zitten’, ‘de appel valt niet ver van de 

boom’, ‘een rib uit je lijf’, ‘wie een kuil graaft voor een ander’ 
en ‘iemand de mond snoeren’. Er zijn ook gezegdes die niet uit 

de Bijbel komen, maar wel passen bij de protestantse traditie. 

We noemen er een paar: 
De kogel is door de kerk 

Wie enkele maanden geleden mee geweest is naar de Sint Bavo 

kerk in Haarlem, heeft deze kogel in de muur van de kerk kun-

nen zien. Tijdens het Beleg van Haarlem in de Tachtigjarige 
oorlog, vuurden de Spanjaarden een kanon af, gericht op de 

kerk. Heel triest, dat zelfs een heilige plaats niet werd ontzien. 

Hiermee was zeker een grens overschreden. Tegenwoordig 
wordt met dit gezegde bedoeld dat er iets is beslist; na lang 

wikken en wegen is eindelijk de keuze gemaakt. 

Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tus-
sen  

Dit spreekwoord stamt uit een tijd die gelukkig al een paar de-

cennia achter ons ligt. Trouwen met iemand van buiten je eigen 

kerk, dat kon nooit goed gaan. En protestants en katholiek was 
zeker een probleem. Degenen die dit toch hebben doorgezet, 

zullen vast veel tegenstand in eigen kring hebben ondervonden. 

De zuilen stonden in Nederland nog fier overeind. Maar de oe-
cumene deed zijn intrede, en gemengde huwelijken konden 

zelfs ingezegend worden door pastoor en dominee tezamen. 

Hierdoor is dit spreekwoord gelukkig naar de achtergrond ver-

dwenen. 
Dat gaat erin als Gods woord in een ouderling  

Een 19e-eeuws gezegde, waarin twee elementen van het pro-

testantisme een hoofdrol spelen: Gods woord en de ouderling – 
allebei niet weg te denken uit de protestantse kerkstructuur.  

Dat gaat er makkelijk in, is de betekenis. En dat gaat dan niet 

alleen over eten en drinken, maar vooral om ook iets wat ver-
teld wordt. Dat wordt dan graag geloofd.  
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Daar gaat een dominee voorbij 

Het is gezellig, er wordt veel gepraat en gelachen, maar dan 
valt het plotseling stil. Ja, er ging een dominee voorbij, zeggen 

we dan. Er zijn twee verklaringen voor de herkomst van dit ge-

zegde. De eerste is dat het stil wordt, omdat men zich bij het 
zien van de dominee afvraagt of het wel gepast is waar men 

over praat en lacht. De tweede uitleg is de stilte die heerst in 

een vissersdorp na een zware storm, waarin schepen zijn ver-
gaan. De dominee moet de moeilijke boodschap brengen. Aan 

welk huis gaat hij voorbij, en waar stopt hij? Een angstige stilte 

dus. 

De kerk in het midden laten 
Een mooi gezegde, misschien wel een opdracht. We zijn het 

niet altijd eens. Maar als we bij een meningsverschil allebei wat 

toegeven, worden we het vast wel eens.  

 
Wegwijs op de website         Koos Taanman  
 

Hieronder een korte handleiding om u beter wegwijs te maken.  

 
U typt in de browser in het zoekvenster: pg-hetvierkant.nl of u 

scant de QRcode, hieronder. Deze keer aandacht voor:  

 

Actueel: De meest actuele kerkinformatie over wat er binnen en 
buiten de kerk gebeurt.  

 

Klok & Lied voor vrede: Met het luiden van de klok voor 
vrede vragen we om vrede, troost, hoop. 

 

Kerkdiensten: van de vorige, huidige en volgende maand. U 
kunt deze daar of in de rechterkolom (menu Actueel) terugzien. 

Niet alleen vanuit Wognum, Benningbroek, Sijbekarspel. Als het 

vanuit Het Vierkant niet kan, zijn kerkdiensten vanuit andere 

plaatsen hier te volgen, zoals uit Oostwoud, of cantate-diensten 
vanuit Amsterdam.  

 



22 
 
 
 

Inspiratie: Creatieve gedachten, bezieling, bemoediging. 

Diaconie | Coll€ct€-doelen: Naar elkaar om zien, elkaar hel-
pen, de zwakkeren beschermen. 

Er is een jaardoel waarvoor collectes en activiteiten worden ge-

organiseerd. 

Waarom is deze website er? 

Het is een visitekaartje. We laten zien wat 'Het Vierkant' is en 

wat er gebeurt. Het is een etalage. We laten zien wat we te bie-
den hebben. Het is altijd beschikbaar. Op elke plek en op elk 

tijdstip. De website staat Vierkant achter u! 

 

 
 

 

 

 

 
Overzicht verschijningsdata Klankbord 2024 - 2025 

No. 
Inleveren 

kopij 

Verspreiding  

vanaf 
Feestdagen 

6 27 april 5 mei Hemelvaart, Pinksteren 

7 22 juni 30 juni  

Agenda 

Maart 
20 Moderamen 10.30 u kerk Benningbroek 
25 Geloofsgesprek 19.00 u kerk Wognum 
25 17.30 u kerk Oostwoud bijeenkomst beide kerkenraden 
27 Bezinningsbijeenkomst 20.00 u RK kerk Wognum, zie pag.8 

April 
2 Diaconale Maaltijd 17.30 u kerk Wognum, zie pag.11  
8 Geloofsgesprek 19.00 u kerk Wognum 
9 Buurthuiskamer 10.00 – 12.00 u kerk Wognum, zie pag.8 
10 Kerkenraad 19.45 u kerk Wognum 
 

Naar de 

nieuwe 

website 
van Het 

Vierkant?               

 
Scan de 

QR-code 
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